
Mensen 
insluiten,
armoede 
uitsluiten



Buitengewoon  

Als de straat zucht, het huis kreunt, de tuin zich oprolt 
fut verstrikt zit in de trappelzak van elke dag 

spreid je armen, kijk hoe handen zich vertakken voor meer grip 
als een boom die kracht put uit de aarde 

als een bos waarin halleluja wij!  
elkaar omklemmen op de tippen van onze wortels 

tegen storm, wanneer takken en twijgen  
als snippers scheuren soms 

loopt een kind door het bos, raapt ons bijeen 
kleeft snippers tot een fonkelnieuwe mozaïek 

om in te kaderen.
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